
 
Rouwgedichten baby 
 
1. Nooit zullen we het waarom begrijpen 

Het leven heeft een eigen plan  
Maar al wat lacht en al wat ademt 
Daar ben jij een deeltje van 
 

2. Je werd geboren om afscheid te nemen 
Zoveel liefde hadden wij je willen geven 
In onze harten zal je altijd blijven leven 

 
3. Onze grootste wens 

was jij, lief klein mens. 
Echter onze hoop en verlangen 
werden door verdriet vervangen. 
 

4. Zie, dat ene heldere lichtje 
die ster ver weg en toch dichtbij 
Het zal ons altijd blijven troosten 
Dat sterretje ben jij 

 
5. Als een bloem, een vlinder, een groot wonder 

zo ben je voor ons 
Zo lief, zo dierbaar, zo bijzonder 
blijf je voor ons 
 

6. Een groot wonder jou te verwachten. 
Nu leef je voort in onze gedachten. 
Altijd zul je zo bij ons zijn. 
Voor jou geen zorgen, angst of pijn. 
Dag lieve schat. 
 

7. Je naam werd slechts even 
hier opgeschreven. 
Kort was het leven, 
groots het gegeven. 

 
8. Geroepen om te leven 

ons gegeven 
ter wereld gekomen 
ons ontnomen 
 

 
 
 
 



 
Rouwgedichten kind 
 
1. Afscheid nemen, je wilt het niet 

Het doet zo’n pijn, het doet zo’n verdriet 
Afscheid nemen was deze keer 
“Ga maar lief, vecht niet meer…” 
 

2. Waar je ook bent, ‘k zou het niet weten. 
Niet in afstand of tijd te meten. 
Maar ik heb je bij me, diep in mij, 
Daarom ben je zo dichtbij. 
 

3. Veel heb je ons gegeven, 
veel heb je voor ons betekend. 
Plotseling uit ons leven gedreven, 
blijf je in onze harten leven. 
 

4. Als tranen een trap kunnen bouwen 
en herinneringen een brug 
Dan klimmen wij hoog naar de hemel 
en nemen wij je gewoon mee terug. 

 
5. Het leven was voor jou een schommel 

die hoger zwaaide dan alle bomen, 
en op het hoogste punt beland, 
ben je in de hemel aangekomen. 
 

6. Te kort was je leven 
waarin je veel aan een 
ander wilde geven 
Je hebt je eigen zorgen 
achter lachen verborgen. 

 
9. Klein van lichaam 

groot van geest 
wij zijn er trots op 
dat hij ons voorbeeld is geweest. 
 

10. Jouw heengaan was te plotseling, 
wij waren op het snelle afscheid 
van ons aller lieveling 
in het geheel niet voorbereid. 
Maar nu je eenmaal bent gegaan 
naar zo verre, vreemde oorden, 
nu geven wij jou wel ruim baan, 
machteloos en zonder woorden.  


