
Religieuze rouwgedichten 
 

1. Uit Gods hand 
ontving je het leven, 
onder Gods hand 
leef je je leven, 
in Gods hand 
geef je je leven terug. 
 

2. Heer, 
Er valt geen blad van een boom 
buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven 
en in de loop der dingen. 
U weer van mijn vreugden 
van mijn beproevingen 
en van mijn tranen. 
Laat die gedachte  
mijn troost zijn. 
U raapt op wat is gevallen 
en maakt het nieuw. 
 

3. Al kunnen herinneringen niet verdwijnen 
Je hebt zolang bij ons leven gehoord. 
Toch zal Gods licht in de toekomst schijnen, 
De dood heeft niet het laatste woord. 

 
4. Als je je voet op de andere oever zet 

En het blijkt de hemel te zijn 
Als je dan door een hand wordt aangeraakt 
En het blijkt Gods hand te zijn 
Als je dan muziek hoort 
en het blijkt bevrijding te zijn 
Dan ben je niet heengegaan 
Maar naar Huis gegaan. 

 
5. Heer, 

het is nacht, het is donker, het is stil, 
en ik ben alleen 
maar als ik zacht met u praat 
is het donker anders donker 
de stilte is anders stil 
de nacht is anders nacht 
en ik ben anders alleen 

 
 



6. Zoals een arend over zijn jongen waakt 
en er voortdurend boven blijft zweven, 
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 
zo heeft de Heer zijn volk geleid. 
 

7. Jouw naam, ze staat gegroefd 
in de palmen van Zijn Handen. 
Jouw naam, hier maar tijdelijk 
maar boven voor altijd. 
 

8. De Heer heeft gegeven 
liefde in het leven 
moed in het lijden, 
troost bij het scheiden. 
 

9. De mensen van voorbij 
Zij worden niet vergeten 
De mensen van voorbij 
Zijn in een ander weten 
Bij de Heere mogen zij wonen 
daar kan pijn niet komen 
De mensen van voorbij 
Zij leven vrij 
 

10. De Heer is mijn Herder, 
mij zal niets ontbreken. 

 
11. Ik geloof in het eeuwige leven 

in de liefde die sterker is dan de dood, 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
en ik geloof dat ik hopen mag 
op een leven met God en met elkaar 
tot in alle eeuwen der eeuwen: 
Glorie voor God en vrede voor de mensen. 

 
12. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst in Jezus 

Christus. 
 

13. Veilig in Jezus’ armen, 
Veilig aan Jezus’ hart. 

 
14. Ik zie een poort wijd open staan 

waardoor het licht komt stromen, 
een poort waar ‘k vrijelijk in mag gaan 
om vrede te bekomen. 

 
 



15. Ik ben de verrijzenis en het leven 
Wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven, en ieder 
die leeft in geloof aan Mij, 
Zal in eeuwigheid niet sterven. 

 
 
 
 

Spreuken en psalmen  
 
16. Zie, ik maak alle dingen nieuw. 

Openbaring 21:5 
 

17. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 
Filippenzen 4:12-13 

 
18. Ik heb lief wie mij liefhebben 

Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. 
Spreuken 8:17 
 

19. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig 
stand. 
Jesaja 40:8 

 
20. Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij 

opnemen. 
Psalm 49:16 

 
21. Niemand leeft voor zichzelf, 

niemand sterft voor zichzelf. 
Als we leven, leven wij voor de Heer, 
en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. 
Romeinen 14 : 7 en 8. 

 
22. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. 
Psalm 23. 
 

23. Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven, 
wie in Mij gelooft, zal leven, 
ook al is hij gestorven”. 
Johannes 11 : 24 

 
 
 
 


